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 Nieuwsbrief 28 maart 2025 

 

 

Kindernevendienst project veertigdagentijd en Pasen 2025 Een nieuwe dag! 

 

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk 

is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er 

altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en 

God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze 

veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe 

God dóórgaat met mensen. 

Met dit thema gaan we samen met de kinderen op weg naar 

Pasen en delen we verhalen waarin verandering centraal staat. 

 

De wakkere wandelaar 

Elke zondag komt tijdens het kindermoment de wakkere 

wandelaar naar voren. Hij komt elke zondag terug en vertelt dat 

het begin van de dag misschien wel het mooiste moment is, 

want dan kan alles nog gebeuren... De wakkere wandelaar 

vertelt iets over het verhaal en thema van de zondag, en bekijkt 

met de kinderen het projectboek. Ook wordt er een kleine ‘ochtendgymnastiek’ gedaan 

met de kinderen of misschien wel met de hele kerk?  

 

Projectlied 

Natuurlijk zingen we ook een bijpassend projectlied: “Een nieuwe dag” op de melodie van 

Liedboek 215, ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’. We zingen dit lied graag voordat 

de kinderen naar hun eigen ruimte gaan. 

 

4e zondag, 30 maart 2025  Wat een feest! 

Vandaag vieren we feest! De verloren zoon is thuisgekomen! 

Het verhaal van deze zondag  in de kindernevendienst gaat 

over de verloren zoon. Een jongen gaat op reis en geeft al 

het geld uit dat zijn vader hem gegeven heeft. Als hij 

thuiskomt is het feest, want de vader heeft zijn verloren kind 

teruggevonden. De broer van de jongen is boos, omdat zijn 

broer een feest krijgt, en hij niet. 

Terwijl hij juist bij zijn vader is gebleven en altijd heeft 

gedaan wat er van hem verlangd werd. 

De blijdschap van de vader maakt duidelijk hoeveel vreugde God heeft om mensen die 

“teruggevonden” worden, bij God is er altijd weer een nieuwe dag, een nieuwe kans!  

Graag tot zondag!  

 

Namens het team kindernevendienst Maastricht en Heuvelland 

Jody Martens en Marianne Vermeiden 
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De zondagsdiensten, 4e zondag veertigdagentijd 

Sint Jan Maastricht 

Midden in de veertigdagentijd, op de zondag Laetare, staat het verhaal van de ‘verloren 

zoon’ op het Bijbelrooster  

Het is een van de meest bekende gelijkenissen uit de Bijbel. Misschien omdat het verhaal 

zich zo leent om je te verdiepen in wat familierelaties zijn en wat ze betekenen.  

In ons leven maken we deel uit van verschillende systemen, waarvan het systeem van de 

familie het meest bepalend is. Daarbinnen neem je je eigen rol in; en aan die rol 

ontsnappen kan moeilijk zijn, omdat dan het hele systeem op spanning komt te staan. 

Tegelijkertijd bepaalt de rol hoe je naar het verhaal luistert. Jezus daagt ons uit om uit 

onze rol te stappen en ons te verplaatsen in de ander, waardoor er ruimte kan komen 

voor verbinding.  

Ds. Petra de Kruijf 

Voorganger: 

Organist: 

Gemeentelid van dienst: 

Lector: 

Kindernevendienst: 

Ds. Petra de Kruif 

Ineke Schuit 

Cor Spreeuwenberg 

Elly de Haan-Verduyn 

Marianne Vermeiden 

Zondag 30 maart om 10.00 uur 

Sint Jan  

Vrijthof 24 Maastricht 

Via Kerkomroep 

 

’t Gulper Hoes Gulpen 

Voorganger: 

Muziek:  

Gemeentelid van dienst: 

Kindernevendienst: 

Ds. Agnes Hana 

Christine Moraal 

Paul Moraal 

Sebastiaan Meek 

Zondag 30 maart om 10.00 uur 

’t Gulperhoes  

Rosstraat 5 Gulpen 

 
 

Vanuit de Kerkenraad 

 

Afgelopen week kwamen we als Kerkenraad weer bij elkaar.  Willem, onze voorzitter op 

vakantie, werd vervangen door Evelijn de Jong. We hadden een vrij lichte agenda, 

zonder veel besluiten. Ik pik de belangrijkste onderwerpen eruit:  

 

Het concept Rooster 2026 is goedgekeurd. Voorwerk hiervoor was gedaan door Arie, 

Martine, Lies, Elly, Klaas, Baukje en Ineke. In het Rooster 2026 zit ook een aantal 

lekendiensten, waarin gemeenteleden zelf aan zet zullen zijn. Het gaat dan vooral om 

themadiensten (bijv. een poëziedienst). Zodra de nieuwe predikant bekend is, zullen we 

met hem/haar afspreken in welke diensten die voorgaat. Die inzet zal echter beperkt 

zijn. Wij denken nu bijv. aan de gemeente-brede diensten en aan diensten in 

samenwerking met andere kerken. De planners Martine (HVL) en Ineke (Maastricht) 

kunnen weer aan de slag om voorgangers te zoeken. Respect! 

De eerste VOG’s (Verklaringen Omtrent Gedrag) zijn binnen. De leden van de Kerkenraad 

waren het eerst aan zet. Nu gaan we verder de gemeente in. We doen dit niet zo maar, 

maar omdat het wetgeving is waar ook wij als kerkgemeenschap ons aan te houden 

hebben. Meer weten? Lees https://protestantsekerk.nl/kerkenraad/vog/  

 

Actie KerkBalans: In de komende weken zult u een ‘barometer’ in de kerk zien hangen 

met het bedrag dat we tot dan toe hebben opgehaald. We zijn goed op weg: +/- €90.000 

is al binnen, maar het streefbedrag is €104.000. Ziet u nog kans bij te dragen? 

 

Tot slot moeten we helaas melden dat André Schreurs zich heeft teruggetrokken als 

diaken. Hij wil echter wel betrokken blijven bij de diaconie als diaconaal medewerker en 

penningmeester. Dat is dan weer positief! 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://protestantsekerk.nl/kerkenraad/vog/
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In de afgelopen weken zijn er diverse gesprekken gevoerd met de Taakgroepen Vieren 

en Omzien, Groene kerk en Onderweg. Het doet goed te zien hoe hard er in de diverse 

teams gewerkt wordt, niet alleen aan bestendiging van wat loopt (ook nu we geen eigen 

predikant hebben) maar zeker ook met een open blik op de toekomst voor onze kerk! 

 

Zoals eerder aangekondigd, gaat de werkgroep communicatie u in de komende weken 

vragen wat u vindt van de Nieuwsbrief en van Kerkberichten. Hiervoor wordt een 

vragenlijst ontwikkeld, die op verschillende manieren naar u toekomt: als inlegvel bij de 

papieren versie van Kerkberichten, als een vragenlijst op papier na afloop van de 

diensten op 6 en 13 april en als link in de komende nieuwsbrieven. Het invullen kost u 5 

– 10 minuten. Fijn als u meedoet.  

 

Emilie Hilbers, scriba 
 

Vanuit het College van Kerkrentmeesters  

 

   
 

Sinds vorige week 21 maart is er een bijdrage van € 65,- binnengekomen. Merci 

daarvoor!  

 

Dat brengt ons nu op € 89.724. We hebben begroot € 104.000. Nog een eindsprint van  

€ 14.276. Dat moet te doen zijn met z’n allen, mag ik voor degenen die nog niet hebben 

bijgedragen rekenen op uw donatie/gift? 

 

Want zonder uw bijdrage kunnen we niet onze aanstaande nieuwe predikant 

betalen. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar onze bankrekening: NL37RABO 0373724772 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Maas Heuvelland o.v.v. Kerkbalans 2025 

Hartelijk dank alvast! 

Graag tot volgende week waarbij ik hopelijk weer een lichte stijging kan melden, het 

blijft spannend wanneer we het begrote bedrag hebben opgehaald. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Evelijn de Jong - voorzitter College van Kerkrentmeesters PGMH 
 

Vanuit de kern Maastricht 

 

Palmpasenstokken maken 

Dit jaar worden er alleen in de St. Jan in Maastricht Palmpasenstokken gemaakt op 

zaterdagmiddag 12 april. We doen dit traditiegetrouw samen met de kinderen van de St. 

Servaas. 

Alle basisschoolkinderen van onze gemeente hebben daarvoor een uitnodiging gehad. 

Je kunt je nog t/m maandag 31 maart aanmelden bij Elly de Haan via 06 40261066 of 

ellydehaanverduyn@gmail.com  

 

 

Hierbij de inmiddels vertrouwde wekelijkse 

actuele stand van zaken Actie Kerkbalans 

mailto:scriba@maasheuvelland.nl
mailto:voorzittercvk@maasheuvelland.nl
mailto:ellydehaanverduyn@gmail.com
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ACHTSTE BRUGGENBOUWERLEZING 

 

woensdag 9 april 2025  

in de Ursulinekapel, Grote Gracht 74, Maastricht 

 

Inloop om 19.30 uur,  

welkom en lezing om 20.00 uur. 

 

Thema: Open of dichte bruggen naar de jeugd? 

 

Spreker: Petra Körmendy Studentenpastor van  

      The InnBetween Maastricht 

Deze avond zal in het Engels zijn.  

En wordt ingevuld door het oecumenisch 

studentenpastoraat The InnBetween 

U bent allen van harte uitgenodigd om bij deze lezing aanwezig te zijn. 

Wij vragen wel of u zich wilt aanmelden voor de lezing via 

bruglezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl met vermelding van de datum van de lezing. 

Bent u niet digitaalvaardig dan mag u mij ook bellen op 06 40261066. 

ellydehaanverduyn@gmail.com 

 

Statistiek Sint Jan zondag 23 maart 

 
 

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin 

collectebijdragen via de bank. 

Gespreksavond over PKN en Israël: 

 

Afgelopen vrijdag vond er een zeer boeiende avond plaats over de ontwikkelingen in 

Israël, in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. De huidige ontwikkelingen werden 

afgezet tegen de relatie die de PKN heeft met het volk Israël. In art 1.7 van de Kerkorde 

staat het als volgt: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar ‘onopgeefbare 

verbondenheid’ met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij 

het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder 

betreffende de komst van het Koninkrijk van God.”  

 

Over dat ‘zoeken van het gesprek ‘ ging het deze avond. De inleiding werd verzorgd door 

Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder Israël en Palestina bij Kerk in Actie, en co-auteur van 

Uw Koninkrijk kome, de meest recente notitie van de PKN over dit onderwerp. Ze is zeer 

goed bekend met de situatie in de regio en betrokken bij diverse projecten die de dialoog 

tussen Israëli en Palestijnen stimuleert. Tegelijk spraken we over de onmacht – of is het 

onwil? – van de synode om echt een vuist te maken tegen het geweld en de schending 

van mensenrechten. Als je wilt ervaren hoe het daar in die regio echt aan toe gaat, kijk 

dan naar de Oscar winnende documentaire No other land. Eigenlijk geen doen, als je dat 

op je laat inwerken!  

 

In de discussie hadden we het er ook over wat wij als PGMH kunnen doen. We kwamen 

tot twee acties: organiseren van dialoogsessies in onze regio (al dan niet i.s.m. de Raad 

van Kerken) en collecteren voor een van de Palestijnse organisaties, die streven naar een 

rechtvaardige vrede in Palestina, zoals https://kairos-sabeel.nl/ . Kairos Sabeel 

Nederland wil luisteren naar oproepen van Palestijnen en van met name Palestijnse 

Volwassen/kind Collecte diaconie Collecte kerk Bijzonderheden 

61/2 € 136,85 € 102,40 Drs. Marije Bijleveld, Ionaviering 

 

mailto:bruglezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl
mailto:ellydehaanverduyn@gmail.com
https://kairos-sabeel.nl/
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christenen om met geweldloze middelen bij te dragen aan het tot stand komen van 

rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen, het gesprek daarover te  voeren, de 

gangbare (theologische) opvattingen ter discussie te stellen en handelingsperspectieven 

aan te reiken. Wat zou u willen doen als lid van de PGMH? 

 

Helaas moest Kees Flinterman op het laatste moment afzeggen. Zijn expertise op het 

gebied van internationaal recht en mensenrechten werd gemist. Jelle Vegt nam zijn taak 

naar beste kunnen over. Dank daarvoor. Ook helaas waren er maar een paar mensen 

aanwezig. Een vervolgsessie in deze vorm komt er dus niet. Voor andere suggesties 

houdt de Kerkenraad zich aanbevolen.  

 

Emilie Hilbers, scriba 
 

Ter overweging: 

 

Deze week kocht ik het boek De toekomst van de kerk, geschreven door Aarnoud van der 

Deijl (uitg. Skandalon). De beroepingscommissie is ermee aan de slag gegaan, als 

voorbereiding op hun werk. De ondertitel van het boek is ‘een essay vol rouw en hoop’.   

 

Ik lees het vooral als een inspiratiebron om met open vizier te kijken naar ons ‘kerk-zijn’, 

ons geloven en de waarde van onze rituelen. Heeft onze maatschappij ‘een kerk’ nodig 

en hoe dan? Wat hebben wij als ‘kerkgangers’ of als gelovigen te bieden aan elkaar en 

aan de maatschappij? Hoewel de Kerkenraad niet voortdurend bij dit soort vragen stil 

staat, is het wel een onderliggende discussie die ons bezighoudt. Hoe kunnen wij als 

PGMH bijdragen aan een betere wereld?  

 

Emilie Hilbers, scriba 
 

Podium Sint Jan – afsluiting 90e boekenweek 

  

Het enthousiasme spatte ervan af!  

Vijf leesclubs vertelden ons hoe fijn het is om samen over een boek te praten en om 

steeds weer te ontdekken wat een mooi boek met je kan doen. De liefde voor lezen bleek 

overduidelijk bij alle sprekers. De meeste clubs komen ca. eens per zes weken bijeen. 

Dat blijkt een goede tijd te zijn om een boek uit te kunnen lezen, mits niet al te dik. 

Sommige groepen lezen alleen Nederlandse romans. De Duits-Nederlandse boekenclub in 

Vaals leest zoals we weten altijd een roman die zowel in het Duits als in het Nederlands 

is uitgebracht. Er was ook een groep die een jaar lang boeken uit een van te voren 

gekozen land leest en het jaar afsluit met een maaltijd uit het betreffende land. Er 

kwamen leuke namen, mooie tips en gezellige gewoontes langs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zong singer-songwriter Mala prachtige liedjes die ze zelf begeleidde op haar 

gitaar. Boekhandel de Tribune stond er met een uitgebreide boekenmarkt zodat alle 

aangehaalde boeken ook meteen gekocht konden worden met gratis het 

boekenweekgeschenk! 

 

Al met al was het weer een heel geslaagde middag met veel belangstellenden.  

Nelleke de Kruik 
 

 

 

mailto:scriba@maasheuvelland.nl
mailto:scriba@maasheuvelland.nl
mailto:nellekedekruik@gmail.com
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Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten 

 

BeZin in film Woensdag 2 april 19.30uur Kloosterkerk Valkenburg € 56,- 

Er is er weer een filmavond in Valkenburg – The Old Oak!  

We vertonen de film ’s avonds zodat de mensen die overdag hun werk hebben, er ook 

naar toe kunnen komen. De films zijn maatschappelijk betrokken en erg de moeite 

waard. Hoe het mensen raakt, blijkt ook in het nagesprek. 

Dus…. Ook als je nog nooit geweest bent: probeer het eens! 

Het nieuwe thema is “Solidariteit”!  Beelden zeggen vaak meer dan 1000 woorden! 

Kosten 5,00 voor een hapje en een drankje bij het nagesprek. 

  

Informatie:  Dingena Spreeuwenberg 

 

Klooster Wittem 

- Maandag 31 maart: Lezing ‘muziek en stilte’ door klassieke-muziekdeskundige Pieter 

Prick. Tijd: 19.30-21.30 uur. Entree: vrije gave. 

- Woensdag 2 april: lezing ‘fair trade uit Afrika’ – een lezing bij het 35-jarig bestaan van 

Wereldwinkel Wittem. Tijd: 19.30-21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur, want alle 

artikelen van importeur Tahoua Import (o.a. sieraden, leren tassen, bronzen beelden uit 

Noord-Afrika) zijn te koop met 30% korting – alleen deze avond. Entree: vrije gave. 

- Donderdag 3 april: eerste van twee lezingen over Hannah Arendt door Jos Simons. Tijd: 

19.30-20.30 uur. Entree: vrije gave. 

- Zondag 6 april: gesprek met een vluchtelinge: Annetar Maung uit Myanmar. Tijd: 

16.00-17.30 uur. Entree: vrije gave. 

 

Alle activiteiten zijn in Scala – Klooster Wittem. Aanmelden is prettig (maar niet 

verplicht): www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741. 
 

Uit de diaconie 

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen 

te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede! 

 

De diaconale collecte voor deze zondag is bestemd voor voor het werk van  

Kerk in Actie t.b.v. kwetsbare kinderen en jongeren in Colombia. 

 

Colombia is een land met een lange geschiedenis van veel geweld. Er is nu meer vrede, 

maar nog steeds is het leven voor veel kinderen en jongeren risicovol, omdat ze door 

omstandigheden veel op straat (moeten) leven. 

 

In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol 

criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen 

leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te 

voorkomen en leren wat hun rechten zijn.  

 

De medewerkers zien de kinderen niet als zielig, maar als kinderen met veel veerkracht. 

Ze geven hen vertrouwen in zichzelf en hun gemeenschap, leren hen trots te zijn op 

zichzelf. Ze gaan beseffen dat de tweedeling in hun samenleving niet rechtvaardig is, dat 

onderwijs belangrijk is en kinderarbeid niet is toegestaan. De medewerkers onderhouden 

contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.  

 

 

 

 

Namens de diaconie, 

Marije Bijleveld 
 

Het hoeft geen betoog dat deze 

collecte van harte aanbevolen wordt! 

https://www.maas-heuvelland.nl/film
mailto:dspreeuwenberg@gmail.com
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda%20of%20043%204501741
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NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van Diaconie Prot. Gem. 

Maas-Heuvelland te Maastricht NL79 RABO 0152 12 93 59.  

Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie. 
  

Collecte voor het werk in de gemeente 

 

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 
 

 Agenda 
 

 Maandag 31 maart 
 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 
 

 Dinsdag 1 april 
 

- Ontmoetingsochtend in het Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 

informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).  
 

- Soepcafé Valkenburg: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg 
 

 Woensdag 2 april 
 

- BeZin in film: 19.30uur Kloosterkerk Valkenburg 
 

 Donderdag 4 april 
 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 
 

- Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. 

Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242). 
 

 Save The Date 
 

 Maandag 7 april 
 

- Krantenleesgroep: 10.30uur Kloosterkerk Valkenburg 
 

 Donderdag 10 april 
 

- Duits-Nederlandse leeskring: 20.00uur Oude Pastorie Vaals 
 

 Vrijdag 11 april 
 

- Gesprekskring ’t Trefpunt: 14.00uur ’t Trefpunt Maastricht 
 

- Paasviering ouderen: 14.00uur ’t Trefpunt Maastricht 
 

 Zaterdag 12 april 
 

- Palmpasenstokken maken: Aanmelden tot 31 maartellydehaanverduyn@gmail.com 
 

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 

 

Deze kunt u sturen naar de redactie:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl 

Bijdragen voor de Nieuwsbrief graag vóór vrijdag 9.00uur naar de redactie. 

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij 

de ledenadministratie, en dat is een omweg. 
 

https://www.maas-heuvelland.nl/agenda
mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
mailto:ellydehaanverduyn@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl

